
Beste zendingsvrienden,

Ik heb alle reden om mĳn Heer en Redder te danken voor alles wat er de afgelopen 
maanden is gebeurd, zowel in het vorige jaar als nu in deze eerste maand van het nieuwe 
jaar. Er zĳn veel dingen voorbĳgekomen die niet altĳd makkelĳk waren, maar ik heb ook veel 
zegeningen ervaren door Gods trouw in voorziening en bescherming! Ik heb geen groot of 
schokkend nieuws te melden, maar ik kan wel vertellen over de vooruitgang van de 
gemeente in kennis, trouw en broederliefde.

In dit artikel deel ik wat ik aan mĳn vaste 
achterban al persoonlĳk heb geschreven. 
Voor hen is het misschien herkenbaar en 
deels herhaling.

Geestelijke groei van geloof en stabiliteit 
door het Woord van God!
Het zĳn niet onze eigen werken of hoe 
belangrĳk we onszelf voelen, maar het is 
ons zĳn in Christus en onze positie in 
Hem die zegen en overwinning brengt.

Een gemeente heeft voortdurend 
behoefte aan goede geestelĳke voeding, 
bemoediging en ondersteuning. Dit geldt 
zeker voor de broeders en zusters van 
onze gemeente! Onze tegenstander doet 
er alles aan om Gods kinderen af te 
leiden van hun roeping en opdracht. Hĳ 
gebruikt daarvoor allerlei verleidingen en 
neemt daar alle tĳd voor. Niet voor niets 
roept Paulus de gemeenten op om 
waakzaam te zĳn en te wandelen in 
geloof en volharding. Jezus leert ons dat 

Davide, een schoolvriend van mĳn 
kleinzoon Ron (zoon van Roberto en 
Debora) kwam door zĳn getuigenis naar 
de gemeente. Aan het eind van een 
dienst voelde ik dat ik hem naar voren 
moest roepen om voor hem te bidden. Ik 
nodigde hem uit de Here Jezus toe te 
laten in zĳn leven. Daarna is voor hem 
een nieuw leven begonnen. Het 
bezoeken van de gemeente en het 
ontwikkelen van de relatie met de Heer, 
heeft zĳn leven verrĳkt en hĳ voelt zich 
opgenomen door de gemeente.

De afgelopen feestdagen zorgden ervoor 
dat er weinig mensen naar de diensten 
kwamen. Ook hadden bĳna alle 
gemeenteleden de griep, wat weken 
duurde. De mensen die in de buurt van 
onze zaal wonen, zĳn er nog niet toe 
gekomen om eens een dienst te 
bezoeken. Enkelen van hen heb ik een 
scheurkalender gegeven. In totaal heb ik 
ruim 50 kalenders kunnen uitdelen.
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Het is belangrĳk dat Italië weet wat Gods reddingsplan is!

we in Zĳn Woord – dat is Jezus zelf en 
Zĳn onderwĳs – moeten ‘wonen’, zodat 
we niet oppervlakkig leven als 
christenen, maar vol ĳver voor Hem zĳn!

De trouw van verschillende gemeente-
leden in hun betrokkenheid bĳ de 
geestelĳke familie en hun inzet voor de 
gemeente, geeft anderen een impuls. 
Nieuwe gelovigen merken dit op en 
worden daardoor gestimuleerd om 
verder te groeien in de kracht van de 
Heilige Geest! Zo is er Stefano, die tien 
kilometer verderop woont. Hĳ bekeerde 
zich ongeveer twee jaar geleden en is 
geestelĳk gegroeid. Mede dankzĳ bĳna 
een jaar discipelschapstraining via 
WhatsApp en persoonlĳk contact met de 
Heer, is hĳ bĳzonder geholpen in zĳn 
navolging van Jezus. Zĳn verloofde, 
Letizia, ziet de verandering in hem, maar 
heeft zich nog niet overgegeven aan 
Jezus.

Bethel kerk in Luglio
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C O L O F O N

Al maanden moest ik herhalingen van het 
tv-programma uitzenden, omdat de 
microfoon van de fotocamera niet werkte. 
Ook functioneerde de auto niet optimaal. 
Ik hoop binnenkort weer interviews te 
kunnen houden.

Door alles heen zal de Heer door Zĳn 
Geest blĳven werken in de harten van de 
mensen in deze stad, Lamezia Terme.

Het is belangrĳk dat Italië weet wat Gods 
reddingsplan is!

Persoonlijk nieuws
Begin januari ben ik achterover gevallen, 
doordat ik onverwachts een duw van 
voren kreeg. Dit gebeurde opnieuw op 
een woensdagavond. Meer dan een half 

uur lag ik op de grond, omdat het me niet 
lukte om op te staan. Gelukkig kon ik met 
mĳn mobiel mĳn dochter Esther bellen, 
die samen met haar zus Debora meteen 
kwam om mĳ te helpen.

De volgende dag werd ik naar de dokter 
gebracht. Waarschĳnlĳk was het een 
plotselinge hoge bloeddruk. Gelukkig 
heeft het verder geen gevolgen gehad. 
Wel kreeg ik griep, maar zonder hoge 
koorts. Eerst had ik bronchitis, maar nu 
bleek het een longontsteking te zĳn. Ik 
heb veel gehoest, maar het gaat 
inmiddels beter. Eerst kreeg ik zes dagen 
prednison en cortisone capsules, nu een 
cortison injectie voor tien dagen. 
Afgelopen zondag ben ik als toehoorder 
naar de samenkomst geweest. 

Mĳn schoonzoon heeft de hele dienst 
geleid. Misschien bent u ook wel eens in 
zo’n situatie geweest. De Heer is echter 
altĳd bĳ Zĳn kinderen. Ook de gebeden 
van velen zĳn zeker van invloed geweest!

Tot slot wil ik u in de Naam van Jezus 
zegenen. Hartelĳk dank voor uw blĳvende 
betrokkenheid, zowel in gebed als in 
financiële ondersteuning.

Tot de volgende keer. 
Verbonden in de Heer, 

Prediken in mĳn eigen gemeente

Pasquale Bentornato
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Levens veranderen door 
het brengen van dé
levensveranderende 

boodschap

Gebedspunten

1. Dat Stefano en Davide sterk in het 
geloof blĳven.

2. Dat de gemeente zich bewust mag 
blĳven richten op geestelĳke groei en 
dat we de vruchten van onze gebeden 
en getuigenissen mogen zien.

3. Blĳft u alstublieft bidden voor mĳn 
gezondheid, en ook voor Esther, die de 
afgelopen tĳd vaak ziek is geweest.

4. Bidt u mee voor het herstel van onze 
auto, zodat we weer op pad kunnen 
voor interviews.

5. Wilt u ook blĳven bidden voor mĳn 
gezondheid?


